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Kerstgroet 2024 – Grote vreugde 
 

 Geboorte, Giotto di Bondone (1303-5) 
 
Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal...  
(Lukas 2) 
 
Dat wij in bewogen tijden leven, daarvan is niets teveel gezegd.  
 
2024 is het jaar dat gedomineerd werd door de intense beelden van geweld en bloed-vergieten, en niet 
alleen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Vorige week was het de nieuwe NAVO topman Rutte die 
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aangaf dat het tijd is ‘om over te schakelen op een oorlogs-mentaliteit en onze defensieproductie en 
defensie-uitgaven een turbo-boost te geven’.  
 
Het is een geluid dat aansluit bij gevoelens van diepe onzekerheid. Waar gaat het naar toe met ons 
land met onze nieuwe regering? Waar gaat het naar toe met onze wereld als we de klimaatdoelen niet 
halen? In wat voor wereld groeien onze (klein)kinderen op?  
En misschien kijkt u wel terug op een jaar vol persoonlijke verliezen. 
Er is zoveel duisternis. De vrede is ver te zoeken. 
 
Toch klinken er ook andere geluiden. Nawja een vrouw gevlucht uit de Syrische stad Homs is met haar 
man en drie kinderen vanuit Goeree Overflakkee naar Utrecht afgereisd om de val van het Assad 
regime te vieren. ‘Vandaag is een dag om feest te vieren’ zegt ze overgelukkig. En precies diezelfde 
woorden klinken in Parijs uit de mond van het koor in de van rampspoed herstelde Notre Dame: 
‘Vandaag is een dag om feest te vieren!’.  
 
Er zijn tekenen van hoop. Dat het donker het niet zal winnen. In Lukas 2 ontvouwt zich een hemelse 
liturgie boven de velden van Efratha rond een pasgeboren kind dat in een doek gewikkeld in een 
voederbak ligt. ' Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap!’ ‘Vandaag is in de stad 
van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.’ Jezus is zijn naam. En Hij is het 
die de vrede brengt. Vrede met God en vrede met die ander en vrede met jezelf. 
 
Dat is in onze wereld een bestreden boodschap. Maar daarom mogen we te rade gaan bij de liturgie 
van Kerst. Zo leert de liturgie ons de wereld zien: als de plaats waar dankzij Gods genade de duisternis 
moet wijken. Het onrecht, het geweld, de leugen, ze zullen niet het laatste woord hebben; evenmin de 
tranen en de bitterheid.  
 
O ja, het begin is klein en onaanzienlijk: een kwetsbaar kind in een kribbe, geboren in een uithoek van 
het keizerrijk van de machtige Augustus. En zijn einde, zijn kruisdood, spreekt op het eerste gezicht 
alleen maar van nederlaag en mislukking. Maar toch: ‘het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het 
zwakke van God is sterker dan mensen’ schrijft Paulus over de Opgestane Christus (I Kor.)  
 
‘Heden is voor u de Redder geboren!’ 
Dat is het goede nieuws (Evangelie) dat het hele volk met vreugde zal vervullen.  
‘Vandaag is het een dag om feest te vieren!’ Die vreugde bid ik u, bid ik ons toe.  
Ik wens u een gezegend Kerstfeest en een hoopvol 2025.      
 
Gebed van de kerstnacht 
Soms maakt het geen verschil 
of we onze ogen openen of gesloten houden 
zo donker is het in de wereld 
wij zouden wel licht willen zien 
daarom zijn we hier 
omdat we een gerucht hebben gehoord 
omdat we een ster hebben gezien   
en omdat we hopen dat het gerucht tot lied 
zal worden 
en dat de ster op uw komst wijzen zal 
 
 
 



 

 

      

 

 

  

 

Heer, wilt U ons laten zien 
hoe groot het verschil is 
tussen de nacht waarin wij wakker liggen 
van angst en verdriet 
en deze nacht waarin u verschijnt 
wij bidden u: wordt geboren onder ons 
en maak onszelf tot lichtbrengers in uw naam 
in de nachten die komen gaan 
in de dagen van duisternis 
waarin wij bestaan.   Maria de Groot 
 
 
Ds. Gerrit van Meijeren, Classispredikant Zuid-Holland Zuid 

 
 
 
 

 
 
  



 

 

      

 

 

  

 

BERICHTEN UIT DE CLASSIS - PERSONALIA 
 
Nieuwe afgevaardigde naar de Generale Synode 
De classis Zuid-Holland-Zuid heeft in haar vergadering van 26 november jl. ouderling Gerda Post-
Kuijvenhoven verkozen tot afgevaardigde naar de Generale Synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Gerda Post is ouderling van de Protestantse Wijkgemeente Sterrenburg 
‘Ontmoetingskerk’ in Dordrecht. Elke classis in Nederland vaardigt 5 mensen af naar de Generale 
Synode. Voor de classis Zuid-Holland-Zuid zijn dat nu: diaken Jan Blankers ds. Krijn Hak, ds. 
Michel van Heijningen ouderling mw. Gerda Post-Kuijvenhoven (zij vervangt ds. Anthon van 
Lingen) ouderling-kerkrentmeester Koos Timmer. Wij wensen Gerda Post en de andere 
afgevaardigden Gods zegen toe. 
 

 
 
Afscheid leden van de Classicale Vergadering en openstaande vacatures  
Eveneens op 26 november nam de Classicale Vergadering onder hartelijke dankzegging afscheid 
van vier van haar leden: diaken Mari Bakker uit Sliedrecht, ds. Harold Schorren uit Rotterdam, 
ouderling-kerkrentmeester Jan de Heer uit Wateringen en ds. Peter van den Berg uit Asperen.  
 
Er zijn inmiddels voor de lopende vacatures verschillende namen ingediend. Graag brengen we 
nog de volgende vacatures onder uw aandacht: Voor de Ring Schiedam-Delft wordt een predikant 
als afgevaardigde gezocht, voor de Ring Alblasserdam een diaken en voor de Ring Boven de 
Maas/ IJsselmonde een ouderling kerkrentmeester.  
 
Informatie kan worden ingewonnen bij de scriba van de classis Henk van ‘t Pad via  
classisscriba-zuid-holland-zuid@protestantsekerk.nl  
 
Nieuwe leden van het Classicaal College voor de Visitatie (Zuid-Holland) gevraagd 
Het College voor de visitatie in de Classes Zuid-Holland Noord en Zuid is op zoek naar enkele 
nieuwe visitatoren. In de bijgevoegde tekst meer informatie en een profiel. Van harte in uw 
aandacht aanbevolen. 
 
 



 

 

      

 

 

  

 

Nico de Jong nieuwe Financieel Beleidsadviseur CCBB Zuid-Holland  
De heer Nico de Jong uit Krimpen aan den IJssel is de nieuwe financieel beleidsadviseur in onze 
classis. Hij volgt Kees van Baaren op. Hieronder stelt hij zich voor. Ook Nico wensen we Gods 
zegen toe op zijn werk. 
 
Mijn naam is Nico de Jong. Vanaf februari 1999 ben ik werkzaam voor de kerk, waarvan de meeste 
jaren als (business) controller op de afdeling Financiën & Control van het landelijk 
dienstencentrum. 
 
Op 1 november jl. ben ik gestart als financieel beleidsadviseur voor de classes Zuid-Holland Noord 
en Zuid-Holland Zuid. In die functie ondersteun ik het classicale college voor de behandeling van 
beheerszaken (het CCBB) bij haar toezichtstaken en adviseer ik de plaatselijke gemeenten/kerken 
over hun financieel beleid. 
 
Mocht er in uw gemeente of diaconie behoefte zijn aan advies over het (financiële) beheer, nu en 
in de toekomst, dan kunt u mij bereiken per mail: n.dejong@protestantsekerk.nl of per telefoon: 
030-8801618 / 06-29409574. 
 
Kerkordelijk voorgeschreven zaken als het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring, de 
aanlevering van een beleggingsstatuut e.d. kunnen gestuurd worden naar het mailadres van het 
CCBB: ccbb-zuid-holland@protestantsekerk.nl 
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