
 
Vierde Zondag 16 november 2025 
Voorganger: Ds. Joost Schelling 
Organist: Peter Overduin 
Thema: “God S.O.S. – Waar klinkt Zijn stem vandaag?” - Sporen van God in de (pop)muziek 

 
Welkom en mededelingen – we steken de kaars aan 
 

Beginlied: Lied 216 Dit is een morgen, als ooit de eerste 
 

Hart onder de riem en groet namens God -  introductie thema 
 

Drie sporen van God in de popmuziek: 
1: De roep om hulp  
Gesprek met Typhoon: “God, S.O.S.!”  
 

Zingen: Lied 634 U zij de glorie 
 

Kindermoment  
 

Kinderlied via de beamer: Liefde, blijdschap, vrede.  (Hemelhoog lied 115 / Opw voor kids 70)  
 

Gebed van openheid 
 

Bijbellezing: 1 Thessalonicenzen 5:14–24   
“Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God onder alle omstandigheden.” 
 

Drie sporen van God in de popmuziek: 
2. De ode aan het leven 
Diggy Dex: “Dragen” 
 

Overdenking  – leven in gebrokenheid en dankbaarheid. 
Luisterlied:  
Coldplay – “Everyday life” 
 

Drie sporen van God in de popmuziek: 
3. De verwevenheid van geloof 
Pjotr: “Zonneschijn”  
 

Gebed en voorbeden 
 

Slotlied – Lied 793: 1 en 3 Bron van liefde, licht en leven  
 

Zegen – gezongen Amen 
 

Samenzang – Lied 425 Vervuld van uw zegen 
 


